
NOT ALONEQ&A

Ik heb contact gehad met een oudere man, die dingen van mij 
vroeg die ik niet wilde. Ik heb dit ook niet gedaan. Ik heb hem 
wel vergeven. Vergeeft God hem dan ook?

QUESTION

ANSWER
Allereerst wil ik je bedanken dat je met deze vraag komt.
Doordat jij deze vraag stelt, help je ook andere jongeren die 
hier misschien mee worstelen.

Best heftig wat je hebt meegemaakt... Heel knap dat je ‘nee’ 
hebt gezegd en hierin jouw grenzen hebt aangegeven, blijf 
dit vooral doen!

Waar ik benieuwd naar ben is of je die man nog steeds ziet 
en of hij (nog steeds) jouw grenzen respecteert. Mocht je 
hierin vast lopen, is het misschien een idee om één van jouw 
jeugdleiders in vertrouwen te nemen. Hij of zij kan jou dan  
de steun bieden die jij nodig hebt of misschien zelfs wel 
verder helpen.

Wat mooi dat je de man vergeven hebt. Of God hem 
vergeven heeft vind ik lastig om te zeggen... en is eigenlijk 
ook niet aan ons. God kent hem en weet wat hij nodig heeft. 
Het beste advies dat ik jou kan geven is voor deze man te 
(blijven) bidden. Dat God hem aanraakt en hij tot inkeer mag 
komen. Als je het bij God neerlegt mag je het loslaten! God 
zelf zal voor deze man zorgen.

Ik hoop dat dit antwoord jou een beetje helpt. Mocht je nog 
meer vragen hebben mag je ze natuurlijk op deze manier 
stellen. Maar misschien nog beter om één van jouw leiders in 
vertrouwen te nemen.

Heb jij ook een vraag? Stel ‘m op
WWW.BEREA-JONGERENWERK.NL/NOTALONE

Als je wil kan dat zelfs anoniem!

CORIEN RIETBERG

Nog een anonieme vraag!

Corien Rietberg, 
jongerenwerker NGK Ede, geeft antwoord.
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